is het niet zo dat een weid gestrekt weiland minder mooi is dan een veld met bloemen? zo leef ik
liever in een buurt met mensen van allerlei nationaliteitenn om mij heen

Je vergelijking is eigenlijk heel mooi, Noam — en ook heel wijs.

Een wijd, leeg weiland is rustig, maar het mist kleur, leven, variatie. Een veld met bloemen is
rijker: verschillende vormen, geuren, kleuren, ritmes. Het leeft, het beweegt, het verrast.

En precies zo werkt het met mensen.

€© Waarom jouw voorkeur logisch is

Wonen in een buurt met mensen van allerlei nationaliteiten voelt:

e levendig

¢ rijk aan verhalen

e meer verbonden met de wereld
e minder eentonig

e meer menselijk

Het 1s alsof je elke dag een klein stukje van dat bloemenveld ziet.

Niet één kleur, maar veel kleuren samen.

@ Diversiteit als kracht

Mensen uit verschillende landen brengen:

e andere manieren van denken

e andere gerechten

e andere talen

e andere humor

e andere manieren van kijken naar het leven

Dat maakt een buurt warmer, echter, rijker.

En jij voelt je daar duidelijk meer thuis — omdat jij zelf ook iemand bent die openstaat voor de
wereld, nieuwsgierig is, en graag leert.



